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Tito naar het voortgezet onderwijs 
 

Alle kinderen doen het erg goed op school! Zoals jullie weten, zaten er het afgelopen jaar zes kinderen 
op de RHEMA School in Dodoma, op slechts 15 minuten rijden van het weeshuis. Daarnaast zaten vijf 
kinderen op de Catholic School in Meatu. Deze school ligt verder weg, op ruim 600 km afstand, en de 
kinderen die daar naar school gaan, verblijven doordeweeks op de campus. 
 
De Catholic School is een voortgezet onderwijsinstelling, en de kinderen vinden het geweldig daar! Dit 
jaar heeft Tito met succes zijn basisschool (Primary School) afgerond. Vanaf volgend jaar zal hij zich bij 
zijn broers en zusjes voegen op de school in Meatu. 
 
Well done, Tito! 

 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een eigen waterbron 

 
Enkele jaren geleden werd er binnen het 
ALJECO-bestuur in Tanzania gesproken over 
het aanleggen van een eigen waterput. Destijds 
ging dit niet door vanwege de hoge kosten en 
andere praktische uitdagingen. 
 
Maar nu heeft John Mahigu, de huidige 
voorzitter, een Tanzaniaanse sponsor gevonden. 
De put is inmiddels geslagen, en op een diepte 
van ruim 200 meter is schoon drinkwater 
gevonden. Dankzij deze waterbron is ALJECO 
onafhankelijk geworden van de waterlevering 
van de stad, die al niet altijd even betrouwbaar 
was. De eigen bron is een enorme aanwinst. 
 
Daarnaast profiteren ook mensen uit de 
omgeving, die bij ALJECO water komen halen. 
Dit heeft een positieve invloed op de reputatie 
van het weeshuis in de gemeenschap. 

 
 



 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 
Verslag Aljeco-reis september 2024  -  door Hans Teunissen  
 
Maandag 16 september 
Onze eerste dag begon met boodschappen doen in Dodoma stad. Helaas waren de drie kinderen 
van de ‘secondary school’ al vroeg, om 5.00 uur, vertrokken. Twee van hen moesten inhalen wat ze 
het weekend aan huiswerk niet hadden afgekregen. 
 
Na het ontbijt vertrokken we naar Dodoma. Alles voelde meteen weer vertrouwd en zelfs het geld 
pinnen verliep zonder problemen. 
 
Dinsdag 
We hebben ons voorbereid op de boardmeeting. Shadrack wist ons uiteraard te vinden en had in 
no time de veranda vol souvenirs gezet. 
’s Middags kwam Allan langs. Hij heeft koffie met ons gedronken en gezellig gekletst. Hij hoopt in 
oktober voor zes maanden naar Denemarken te gaan. Zijn familie is druk bezig met de 
papierwerkzaamheden, en Allan verwacht daarna weer terug te keren naar Tanzania. 
 
Woensdag 
Tijdens de boardmeeting, onder leiding van John, hebben we in vier uur (inclusief lunch) de 
volledige agenda doorgenomen. Ook het budget voor 2025 werd opgesteld, en er is besloten het 
bestaande visiedocument te herzien voor 2025-2030. Cees stelt het verslag van de meeting op. 
Na afloop gaven we Flora haar huwelijkscadeau uit Nederland. 
 
Cees heeft samen met Patrick en Kawawa een mogelijk tracé voor de omheining bekeken. Hij 
maakt hiervan een schets met behulp van Google Earth. 
 
Donderdag 
Samen met Materu hebben we de situatie rond de plot voor het ‘jongerenhuis’ bekeken. De 
bestaande fundering en muren bleken niet bruikbaar. De muren, gemaakt van oude zandstenen, 
brokkelen af en kunnen niet gebruikt worden voor leidingen. We hebben besloten een geheel nieuw 
huis te bouwen. De oude constructie wordt afgebroken en het materiaal zal dienen als opvulling 
voor de nieuwe fundering. Het afbreken kan door de guards worden uitgevoerd. 
 
’s Avonds bezochten we twee keer het weeshuis. We spraken met de kinderen en reden één keer 
mee in de bus om ze van school op te halen. 
 
De tijd is voorbijgevlogen, maar we hebben veel kunnen doen. De laatste dag voor de terugvlucht 
hebben we nog even van de kust genoten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast deze nieuwsbrief is er tevens informatie te vinden op: 
www.aljeco.nl 

 
Je zult kunnen begrijpen dat het weeshuis, wat nog geen subsidie krijgt van de Tanzaniaanse overheid,  

van giften afhankelijk is. 
 

Je kan je bijdrage eenmalig of periodiek overmaken naar 
het rekeningnummer NL10ABNA0586815945 onder vermelding van Stichting Vrienden van ALJECO. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrije Evangelische Gemeente Bussum 

ALJECO  
Denemarken

‘Sheddy’ 
 
Zijn eigenlijke naam is Shadrack en ofschoon 
hij officieel helemaal niets met ALJECO 
Home te maken heeft is een bekende & 
geliefde figuur die: 

 Souvenirs verkoopt 
 Te hulp schiet bij autopech 
 Altijd bij Guesthouse Fellowship BBQ 

te vinden is 
 Een warm hart heeft voor God en 

mensen 
 Je begeleid de Morogoro berg op 
 Wel iets weet te regelen wanneer je 

iets speciaals zoekt 
 Zijn kralen armbandjes zelf maakt 
 Zijn dochter aan je meegeeft van 

Morogoro naar Dodoma toe 
 Ook voor de ALJECO kids een 

bekend gezicht is 
 
Kortom, officieel niet betrokken maar eigenlijk 
gewoon deel uitmaakt van de kring. Hierbij een 
gezicht van deze opmerkelijke persoon. 

 

NANCY 
 
Het was lange tijd onduidelijk wat Nancy 
precies had. Ze had last van een 
vreemde huiduitslag. De dokter schreef 
een crème voor, maar deze hielp niet. 
 
Moesten we naar een dominee of 
misschien zelfs een ‘geest-uitdrijver’? Het 
advies vanuit Nederland was duidelijk: 
“Nee, gewoon verder onderzoek doen!” 
 
Hoewel we nog niet helemaal zeker zijn, 
lijkt het een vorm van eczeem te zijn, 
mogelijk veroorzaakt door een voedsel-
allergie.  
 
Meer hierover in de volgende 
nieuwsbrief. 


